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Een dag om nooit meer te vergeten!
Arie van der Stoep

Jezus’ hemelvaart - Marcus beschrijft die kort en krachtig: De Heer [Jezus] ... werd, nadat Hij tot

hen (de discipelen) gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de

rechterhand van God (Marcus 16:19). Indrukwekkend! Een gebeurtenis! Jezus’ hemelvaart was een

triomf. En meer dan dat!

De Hebreeënbrief beschrijft hoe Hij in de hemel arriveerde en daar de meest heilige paats betrad: ...

Christus ... is door de grotere en meer volmaakte tabernakel (= de hemel) ... met zijn eigen bloed eens

voor altijd binnengegaan in het heiligdom (de plaats waar Gods troon is), waardoor Hij een eeuwige

verlossing verwierf (Hebreeën 9:11-12). Dat is het! Hier ging het om!

Bij zijn hemelvaart ging Jezus de hemel door en bracht daar in de allerheiligste plaats ervan zijn offer

voor Gods troon. Daarmee bezegelde Hij onze verlossing en werden wij door Hem met God verzoend

(1). Elke belemmering tussen God en ons werd daarmee ongedaan gemaakt.

Vervolgens zette Hij Jezus in zijn troon aan zijn rechterhand en zei daarmee: ‘Dit geldt voor eeuwig!’

De weg naar de hemel is vrij!

Tegelijk zei Hij daarmee: ‘Ziehier mijn Woord, zie hoe waar het is! (2). Het volbrengt en heeft volbracht

waartoe Ik het zend en heb gezonden (3). Daarom behoort het in mijn troon, aan mijn rechterhand.’ Zo

werd Jezus God en krijgt Hij nu dezelfde aanbidding als de Vader (4).

Zo werd tevens Jezus’ missie door God voltooid verklaard. Hij had redding van de zonden gebracht en

verzoening ervan. Voortaan mogen we ze voor God belijden en vergeving ontvangen. Niet langer

behoeven ze een barrière te vormen voor het leven uit Hem, noch nu, noch in de eeuwigheid (5). Wij

zullen Jezus daarheen volgen. Omdat: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ... (Johannes 3:36).

Voor het oordeel behoeven we niet meer te vrezen (6). Het gaat aan ons voorbij! Jezus onderging het in

onze plaats. Niemand maakt dit ongedaan. Zijn offer wordt bij God bewaard als bewijs en garantie.

En dan de vijanden van God en ons. Machteloos gemaakt zijn zij. Niet langer kan de satan ons

aanklagen voor Gods troon. Hij is vandaar verbannen. Waar Jezus’ bloed is, houdt hij geen stand (7).

De dood is overwonnen in Jezus’ opstanding. Wij zullen met Hem mee opstaan bij zijn komst. En bij

het sterven gaan we niet langer naar het dodenrijk, zoals voorheen, maar naar onze Heiland en God (8).

De weg naar de hemel is vrij! Hij wacht op ons, nu en bij het sterven. Om voor Hem te leven.

Trompetgeschal

Misschien klinkt dit alles als trompetgeschal. Dat is het ook! Want Jezus’ hemelvaart was een triomf!

Zegevierend ging Hij die dag de hemel binnen. Zegevierend, want allen die al gestorven waren en Hem

toebehoorden, nam Hij daarheen met zich mee (9).

Psalm 24 laat profetisch dit geschal al horen: Heft, poorten (van de hemel - AvdS), uw hoofden omhoog,

en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga! (Ps. 24:7, 9).



Een triomf was het, de eerste stap naar wat komen gaat: zijn verschijning op de wolken. Om als koning

op de aarde te regeren. En wij met Hem! (10) De eerste stap - een mijlpaal, een triomf en een nieuw

begin! Een dag om nooit meer te vergeten!

Uit de Bijbel:

(1) 2 Korintiërs 5:18-19.

... God, die door Christus ons met zich verzoend heeft ...

(2) Johannes 17:17.

Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

    Psalm 33:4.

Want het woord van de HEER is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.

(3) Jesaja 55:10-11.

Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar

doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten ..., zo zal mijn woord, dat

uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet leeg tot Mij weerkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en

dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

(4) Filippenzen 2:9-11.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken (= de

naam van God; Jezus werd God - AvdS), ...

(5) Romeinen 5:10.

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, zullen wij veel

meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.

(6) Johannes 5:24.

... wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het

oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

(7) Openbaring 12:10-11.

... Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde

(= Jezus - AvdS); want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God,

is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam ...

(8) Filippenzen 1:23.

... ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn ...

(9) Efeziërs 4:8.

... opgevaren naar de hoge, voerde Hij krijgsgevangenen mee (= door zijn offer verloste gevangenen van

het dodenrijk - lees Matteüs 27:51-53 - AvdS), ...

(10) Openbaring 20:6.

Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding (= wanneer Jezus terugkomt - AvdS): ... zij

zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, ... duizend jaren.
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